Kitap  Kafe  tarihteki  yerini  aldı 


Öğrenci,  öğretmen,  tandaşların  uğrak  yeri  kısa  oldu, 
amir,  memur  ve  va-  Kitap  Kafe'nin  ömrü  Amasya  Valisi  İbra¬ 


him  Halil  Daşöz'ün  "65 
bin  dev  öğrenci"  projesi  kapsamında  törenle 
açılışı  yapılarak,  adına 
marş  bile  yazılan  kafe 
hayata  geçirilmişti.  Kitap  Kafe'den  öğrenci, 
öğretmen  ve  vatandaşın  memnuniyeti  ile  2 
yıl  boyunca  çevre  il  ilçelere  örnek  gösterilerek  hizmet  verdi.  2011 
yılında  Kaymakamlık 
ve  Belediye  işbirliği  ile 
hazırlanan  ve  himayesinde  olan  Kitap  Kafe  dört  dörtlük  hizmet 
veriyordu. 

Çalışanlarının  özverisi  ile  ziyaretçilerin  de 
beğenisini  kazanan  Kitap  Kafe  zaman  zaman 
milletvekillerini,  vali¬ 


leri,  kaymakamları,  araştırmacı  yazarları 
Köy  ve  kasaba  ilkokul 
öğrencilerini  ağırladı. 
2013  yılında  kaymakamlığın  ve  belediye¬ 
nin  "Kendi  yağınızla 
kavrulun,  başınızın  çaresine  bakın"  anlamlı 
davranışı  ile  kapıları 
kapandı.  28  Temmuz 
2015  Salı  günü  Kitap 
Kafe'de  görülen  hareketlilik  çevredekilerin 
dikkatini  çekti.  Son  olarak  tabelası  indirilen 
bir  kültür  yuvası  daha 
tarihteki  yerini  aldı. 

Alınan  bilgiye  göre 
yeri  Ziraat  Bankasına 
geçici  olarak  kiraya  verilen  "Kitap  Kafe"  hatıralarda  yerini  alarak 


tarih  oldu.  raflarında  yerini  aldı. 

İlçemizdeki  Kurum  Ziraat  Bankasının  o- 
ve  kuruluşları  ziyarete  narımı  dolayısı  ile  ge- 
gelen  misafirlerin  be-  çici  olarak  kullanılacak 
ğeni  ile  ağırlandıkları  olan  Kitap  Kafe'nin  a- 
kitap  kafede  bulunan  kıbetinin  ne  olacağı 
10  bin  kitap  yeni  me-  merakla  bekleniyor. 
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Amasya  KHB  Genel 


Sekreterliğinden  Örnek  Davranış 


Kamu  Hastaneleri  Hastane  Başhekimliği 


Birliği  Genel  Sekreteri 
Opr.  Dr.  Faruk  Tonga 
ve  Yardımcısı  Opr.  Dr. 
Cevdet  Tokatlı  Amasya 
il  genelinde  izne  ayrılan  doktorlar  ve  doktor 
açığından  yetersiz  kalan  ilçelerde  doktor  eksikliğinden  aksayan 
sağlık  hizmetini  aksatmamak  adına  poliklinik 
hizmeti  verdikleri  gibi 
ameliyatlara  girerek 
aktif  hekimlik  görevini 
yerine  getiriyorlar. 
Kamu  Hastaneleri  Birliği  Genel  sekreteri 
Opr.  Dr.  Faruk  Tonga,  iletişime  çok  açık  biri 
olmasına  rağmen  önceki  görevi  olan  ne 


ne  de  KHB  Genel  Sekreterliği  mesleğine  olan  aşkını  yok  etmiyor. 
Makam  koltuğunda  oturmak  yerine  insan 
sağlığına  hizmet  etmek  onun  ve  yardımcısı  Opr.  Dr.  Cevdet  Tokatlı'yı  mutlu  ediyor. 
Amasya  Kamu  Hastaneleri  Birliği  Genel  sekreteri  Opr.  Dr.  Faruk 
Tonga,  doktorluğun 
para  için  yapılan  bir 
meslek  olmadığını  'yaşatma  idealiyle'  başkalarının  mutluluğu  için 
yaşama  mesleği  olduğunu  söyledi.  Doktorluğun  başkalarını 
yaşatma  idealiyle  ya¬ 


pıldığı  için  dünyanın  en 
ulvi  ve  kutsal  mesleği 
olarak  görüldüğünü 
belirten  Opr.  Dr.  Tonga,  "önce  insan"  denilmeden  para  kazanma¬ 
ya  yönelik  doktorluk 
mesleğinin  tercih  edilmeyeceğini,  doktorluğu  diğer  mesleklerden  ayıran  en  önemli  özelliğini  merkezinde 
insan  olmadığı  olduğunu  ifade  eden  Tonga, 
Doktorlar,  Önce  insan 
diyerek  başkalarının 
mutluluğu  için  yaşayan 
insanlar  olduğunu  söyledi. 

Amasya  Kamu 
Hastaneleri  Birliği  Genel  sekreter  yardımcısı 
Dr.  Cevdet  Tokatlı, 
"Doktorluk  mesleğinin 
temelini  fedakarlık  oluşturur.  Bir  hastasını 
sağlığına  kavuşturan 
bir  doktor  hastası  kadar  mutlu  olur.  Doktorlar,  söz  konusu  insan  olunca  her  şeylerinden 
fedakârlık  yaparlar.  Onun  için  doktorluk 
mesleği  para  için  yapılan  bir  meslek  değildir. 
İnsanı  yaşatma,  onun 


mutluluğuyla  mutlu  olma,  üzüntüsüyle  de  de 
üzülme  mesleğidir." 
Dedi. 

Amasya  Kamu 
Hastaneleri  Genel  Sekreteri  Opr.  Dr.  Faruk 
Tonga  geçtiğimiz  günlerde  Merzifon  ilçesinde,  Genel  Sekreter 
yardımcısı  Opr.  Dr. 
Cevdet  Tokatlı'da 
Taşova  ilçesi  hastanelerinde  hem  polinik 
hizmeti  hem  de  hastaların  ameliyatlarını 
gerçekleştirdiler. 

Böylelikle  ilçelerde  doktorların  izinli  olması  veya  doktor  açığından  dolayı  sağlık 
hizmeti  alamayacak 
hastalar  başka  hastanelere  gitme  gereği  yaşamadılar  ve  mahallinde  sağlık  hizmeti  almış  oldular. 

Her  iki  doktorumuzu  da  bu  örnek  davranışlarından  dolayı 
kutluyor,  il  genelindeki 
hastanelerde  uzman 
doktor  açığının  kapatılmasını  yetkililerden 
ivedilikle  bekliyoruz. 


1  BİZE  GÖREİ 

EY  BE  KÜRT 
KARDEŞİM 

Naci  Ko+ufGA, 

İlçemizi  doğuya,  güneydoğuya  bağlayan 
karayolu  üzerinde  bulunan  bir  petrol 
istasyonunun  lokantasında  karnınızı 
doyururken  yan  masalardan  kulağınıza  gelen 
Kürtçe  konuşmalar,  Kürt  şoför  kardeşlerimizin  ilçemizde  mola  vererek  hemşerileriyle  yapmış  olduğu  sohbet  konuşmalarıdır. 

(Devamı  sayla  3  del 


Raşit  Hoca  yı 
Kaybettik 


1999-2009  yılları 
arası  ilçemize  bağlı 
Yeşilyurt  köyünde  2 
dönem  muhtarlık  yaparak  köyünü  çevremizin  en  güzel  köyü 
haline  getiren  emekli 
eğitimci  Raşit  Ergün 
(69)  vefat  etti. 

Bir  süredir  rahatsızlığı  nedeniyle  İstanbul'da  tedavi  görmekte  olan  merhum 
Raşit  Ergün'ün  cena¬ 


zesi  3  Ağustos  2015 
Pazartesi  günü  Yeşilyurt  köyünde  öğle  namazı  sonrası  kılınan 
cenaze  namazının  ardından  köy  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab- 
ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


Nişanda  iki  kişi  kaza  kurşunu 
ile  yaralandı 


31  Temmuz  2015 
Cuma  günü  ilçemize 
bağlı  Alpaslan  köyünde  akşam  saatlerinde 
yapılan  nişan  törenin¬ 
de  açılan  ateş  sonucu  iki  kadın  yaralandı. 

Alpaslan  köyünde 
düzenlenen  nişan  töreninde,  nereden  geldiği  belli  olmayan  tabanca  mermilerinin  ayaklarına  isabet  etmesi  sonucu,  Hayriye  Filiz 
(50)  ve  Ayşegül  Nemli 
(33)  yaralandı.  Taşova 
Devlet  Hastanesinde 


ilk  tedavileri  yapılan  miş  olup,  yaralıların 
yaralılar  daha  sonra  A-  sağlık  durumunun  iyi 
masya  Üniversitesi  Sa-  olduğu  bildirilirken,  obuncuoğlu  Şerefeddin  layla  ilgili  soruşturma 
Eğitim  ve  Araştırma  devam  ediyor. 
Hastanesine  sevk  edil- 


Taşova  Lisesi  eski 
günlerine  dönüyor 


Okul  Müdürü  Ahmet  Gültekin;  "2014- 
2015  Eğitim-Öğretim 
sezonundaki  zorlu  YGS 
ve  LYS  süreçlerinden 
alınlarının  akıyla  çıkan 
öğrencilerimizi  kutluyoruz.  Bu  eğitim-öğretim  yılında  okulumuza  desteğini  esirgemeyen  Taşova  Belediyesi'ne  ve  okulumuzun  iç 
dış  tüm  paydaşlarına 
şükranlarımızı  sunuyoruz. 

Taşova  Yeşilırmak 
Çok  Programlı  Anadolu 
Lisesi'ni  eğitim-öğretimde  zirveye  çıkarma 
amacıyla  yaptığımız 
çalışmalarımızdan  bazıları  şunlardır: 

□  Koçluk  Sistemi 
Projesi  DAile  ziyaretleri  □  Rehberlik 
Hizmetleri  □  Her  ay 
düzenli  deneme  sınavı 
uygulamaları  □  Konu 


Tarama  Testleri  □  Besyo  Hazırlık  kursu 

Bu  çalışmalarda  emeğini  esirgemeyen 
öğretmen  arkadaşlarımızın  özverili  çalışmaları  2015-2016  eğitim 
öğretim  yılında  da  son 
hız  devam  edecektir. 
Öğretmenlerimize, 
memurlarımıza  ve  yardımcı  hizmet  elemanlarımıza  önümüzdeki 
eğitim  öğretim  yılına 
hazır  olarak  görmek¬ 


teyiz. 

Bu  eğitim  öğretim 
yılında  okulumuzdan 
mezun  ettiğimiz  52  öğrenciden  sınavlara  giren  50  kişi  içerisinden 
20  tanesi  çeşitli  yükseköğretim  programlarına  yerleşmeye  hak 
kazanmış  olup,  öğrencilerimize  gelecek  eğitim-öğretim  yaşantılarında  başarılar  diler,Z*  (Devamı  sayfa  3'de) 
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TAŞOVA  HAVADİS 


04/08/2015 


Hüseyin  Aytaç’ın  evi  yandı 


İlçemize  bağlı 
Akın-oğlu  eski  Belediye 
Baş-kanı  Hüseyin  Aytaç'ın 
evi  çıkan  yangında 
kullanı-lamaz  hale  geldi 
Bir  evin  daha  yandığı 
yangında  traktör  kasasındaki  3  ton  buğday  za¬ 


rar  gördü. 

Yerkozlu  köyünde 
Hüseyin  Aytaç'a  ait  ahşap 
evde  belirlenemeyen  nedenle  yangın  çıktı.  Bir  süre  sonra  bitişikte  Ahmet 
Gümüş'e  ait  eve  sıçrayan 
yangın,  Amasya  ve  Taşo¬ 


va  Belediye  itfaiyeleri  ve 
Taşova  Orman  İşletme 
Şefliği  ekiplerince 
söndürüldü. 

Yangında,  Aytaç  ve 
Gümüş’e  ait  evler  kullanılamaz  hale  geldi,  Halil  İbrahim  Caba'ya  ait  ev  ise 
kısmen  zarar  gördü.  Öte 
yandan  yanan  evlerin  yanında  traktör  römorku  içerisinde  bulunan  3  ton 
buğday  da  zarar  gördü. 


Örgütlerle  komşu  olduk 
Hamdolsun  ki  bela  bulduk 
Dünyaya  da  örnek  olduk 
Bataklıktır  dört  yanımız. 

Devletlerle  komşuluk  yok 
Samimiyet,  ticaret  yok 
Memnun  olan  yalaka  çok 
Bataklıktır  dört  yanımız. 

Sinimizde  kandan  şerbet 
Analarda  ağlar  elbet 
Açılımdan  umdu  medet 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


UİMjdîjâf 


Onüç  yıldır  yok  açılım 
Oyalama  bu,  aidatım 
Servetlere  servet  katım 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


Zenginlere  var  han,  hamam 
Fakire  de  ver,  din  iman 
Koltuklarda,  bitti  vatan 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


Daim  halkta  yiyor  kazık 
Uyanmadı  gitti  yazık 
Göç  eyledi  çoluk,  çocuk 
Bataklıktır  dört  yanımız. 

Örgütlerle  var  pazarlık 
Mücadele  salatalık 
Ey  halkım  sen  tek  nazarlık 
Bataklıktır  dört  yanımız. 

Tehlikenin  farkındayız 
Ezel  daim  anlatmışız 
Bölünüyor  vatanımız 
Bataklıktır  dört  yanımız. 

Beslediler,  büyüttüler 
Onlar  ile  yürüdüler 
İllegalde  görünümler 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


Şimdi  silah  bize  döndü 
Bu  fıkraya  dünya  güldü 
Haziran  da  net  göründü 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


Turgut  der  ki;  havuz  medya 
Vatana  bak,  düşme  ranta 
Hem  gaflette,  kötü  vaka 
Bataklıktır  dört  yanımız. 


##  ## 

Önemsiz  Önemli 


Ahmet  Qiutd4fÂut 


İlçemizde  geçtiğimiz  ay  Şahinler  ve  Kızgüldüren 
köylerinde  aynı  gün  iki  sat  arayla  meydana  gelen 
yangınlar  ve  yaz  mevsiminin  değişmez  klasiği  haline 
gelen  anız  yangınları  ve  son  olarak  31  Temmuz  2015 
günü  Yerkozlu  köyünde  çıkan  ve  iki  evin  kullanılamaz 
hale  geldiği  yangın  ile  itfaiyenin  önemini  bir  kez  daha 
ön  plana  çıkardı. 

Halk  arasında  "Oturduğu  yerden  bedavadan  para 
kazanıyorlar"  algısına  neden  olan  itfaiyeciler  aslında 
bunu  hak  etmiyorlar.  Bir  dönem  ilçemizde  de  teşekkül 
ettirilen  Sivil  Savunma  müdürlüğünün  işlevi 
yaygınlaşacağına  ne  hikmettir  bilinmez,  kapatıldı. 

Bir  zamanlar  itfaiyelerin  Sivil  savunma 
müdürlüklerine  bağlanması  gündeme  gelmişti. 
Buradan  önceki  sivil  savunma  müdürlerimiz  Şevki  Türk 
ve  Orhan  Yaylı'yı  buradan  saygıyla  selamlıyorum. 

Ne  yazık  ki  bu  karar,  hayat  bulmadan  ortadan 
kalktı. 

Belediye  bünyesinde  itfaiye  amirlikleri  yıllardır 
angarya  bir  birim  olarak  görülüyor.  Siz  hiç  ilçemizde  15 
yıl  aralıksız  itfaiyecilik  yapan  birini  gördünüz  mü?. 
İtfaiye  amirleri  ise  tenzili  rütbe  olarak  addedilen, 
başkanın  "gözümün  önünde  olmasın"  diye  görüldüğü 
bir  makam.  Ben  aralıksız  3  yıl  itfaiye  amirliği  yapan 
birini  duymadım.  İşini  öğrenen,  ilçedeki  ev  ve  iş 
yerlerini  ezberleyen  bir  itfaiyeci  en  verimli  olacağı 
dönemde  nedense  başka  bir  göreve  naklediliyor. 

Tozanlı  ırmağını  baza  alırsak;  Irmağın  her  iki 
yakasında  itfaiye  amirlikleri  gerekli  donanımları  ve 
ekibi  ile  yeniden  devreye  girmelidir.  9  beldemizin 
tümün  kapanması  bu  imkanı  elimizden  aldı.  Güney 
kesimde  Esençay  veya  Tekke,  Kuzey  kesimde  ise 
Boraboy  veya  Alpaslan'da  itfaiye  yeniden 
konuşlandırılma!!  ki;  Bu  yörede  çıkan  yangınlara  daha 
seri  müdahale  edebilsin. 

Aslında  itfaiye,  Sivil  savunma  müdürlüğü  yeniden 
kurularak  bu  birime  bağlanmalı,  donanımla  eğitimli  ve 
sadece  bu  işi  yapan  yangın,  trafik  kazası,  deprem, 
boğulma  ve  diğer  afetlerde  görev  yapacak  uzman 
itfaiyeciler  yetiştirilmeli. 

Yazımı  küçük  bir  tebessümle  noktalayalım. 
Selahattin  Yaman  ağabeyimden  duyduğum  fıkra  gibi 
birolay. 

"Acemi  itfaiyeciye  yangın  dönüşü  sorarlar: 

-Ne  oldu  yangını  söndürebildiniz  mi? 

+Abe  evi  süyündüremedik  ama,  arsayı  kurtardık." 


Meslek  Liseleri 


00 


üniversiteli  olmanın 
yolunu  açıyor 


ilçemizdeki  mesleki  eğitimin  merkezi  olan  Şehit  Polis  Ahmet  Yaşar  Mesleki  ve 
Teknik  Eğitim  Merkezi  Müdürü 
Osman  Uysal  bu  yılın  mezunlarının  üniversiteye  yerleşme 
durumlarını  değerlendirdi. 

Değerlendirmesinde  okulumuzun  ilçemiz  eğitimine 
katkılarının  bilindiğinden  çok 
fazla  ve  çok  yönlü  olduğunu 
ifade  etti.  Çıraklık  eğitimi,  kalfalık  eğitimi  ustalık  eğitimi, 
çeşitli  meslek  kursları  ile  birlikte  hem  mesleğe  hem  de 
yüksek  öğrenime  öğrenci  hazırlayan  bir  kurum  olduklarını 
söyleyerek 

"Geçmiş  yıllarda  olduğu 
gibi  bu  yılda  da  çok  sayıda  öğrencimiz  üniversiteli  oldu.  Bu 
yıl  74  mezun  verdik.  Bunlardan  şu  an  51  tanesi  bir  yükseköğretim  programına  yerleşti.  Üniversiteli  oldu.  Ek  yerleştirmeler  ile  bu  sayı  daha  da 
yükselebilir.  Şu  an  yerleşme  oranımız  %  72  dir.  Ayrıca  mes¬ 


lek  liselilerin  üniversiteye  yerleşmelerindeki  eski  sıkıntılar 
ortadan  kalktı.  Bir  meslek  lisesi  mezunu  tıp,  eczacılık,  diş 
hekimliği  gibi  programları  yazabilir  ve  herhangi  bir  puan 
kaybına  uğramadan  yeterli 
puanı  almışsa  bu  programlara 
yerleşebilir.  Sınavlı-  Sınavsız 
geçiş  imkânı  ile  Bilgisayar 
programcılığı,  Sağlık  Bilgi 
sistemleri  Teknikerliği,  Çocuk 
Gelişimi,  Sosyal  Hizmetler, 
Elektrik,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği,  İç  Mekan  Tasarımı, 
Mobilya  ve  Dekorasyon, 
Muhasebe  ve  Vergi 
Uygulamaları,  Sağlık 
Kurumlan  İşletmenliği  gibi 
pek  çok  ön  lisans  programlarına  yerleşmek  mümkündür. 
%  72  yerleşme  oranımız  bunu 
kanıtlar  niteliktedir.  Ben 
öğrencilerimize  hayatlarında 
başarılı  olmalarını  diliyorum. 
Onlara  bu  ufku  veren,  destek 
olan  öğretmen  arkadaşlarıma 
da  teşekkür  ediyorum"  dedi. 


Buğalı  ailesinin 

•  •  00  A  00  d  00  M  00  00 

uzuntulu  gunu 


Vefat 

X. 


İlçemiz  Tekke  köyü 
halkından  merhum  İbrahim, 
Akınoğlu  Belediyesi  emeklisi 
Salih  ve  Sağlık  meslek  lisesi 
emekli  personeli  İsmail 
Buğalı'nın  anneleri  Fikriye 
Buğalı  (85)  vefat  etti. 

Merhumenin  cenazesi  1 
Ağustos  2015  Cumartesi  günü 


Tekke  köyü  Merkez  camiinde 
ikindi  namazı  sonrası  kılınan 
cenaze  namazının  ardından 
Şeydi  Vakkas  kabristanlığında 
toprağa  verilmiş  olup,  merhumeye  Cenab-ı  Allah’tan 
rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  yılı  Komi  ilânların  Irk  tülunda  sıntimi 
0.6.1  TL 

Tapa  Irvil.  irra  ilanlarının  İrk  '•ulunda  simimi 
_ 0.61  Tl _ 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

iüfiin,  iyi  hisset,  yanılma,  aldanma; 
/V<  o  Atsa  doğruluktadır,  doğruluk  s* im  hu* 


Dizgi 

Mizanpaj 

Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aittir. 


Etagcfat  C_  ı7c/.  A/t»; 

Tel*fâ>e:  055^/3/5  /J  47 
n&stcı  k e? eti 4:  ofiSoo 
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TAŞOVA  HAVADİS 


04/08/2015 


Dönercilerin  sıcakla  imtihanı 


Son  günlerde  42  dereceyi  bulan  sıcaklar,  ilçemizde  lokanta  ve  ocak  başında  çalışanları  zorluyor. 

Ülke  genelinde  sıcak 
havanın  etkisinin  yoğun  olarak  hissedildiği  bu  günlerde,  birçok  meslek  grubunda  yer  alan  çalışanlar 


zor  durumda  kalıyor. 

Taşova'da  lokanta  ve 
döner  salonlarında  ocak 
başında  çalışan  ustalar  da 
sıcaktan  en  fazla  etkilenenlerin  başında  geliyor. 

İşlerinin  sıcak  havalarda  gerçekten  çok  zor 


olduğunu  belirten  dönerci 
ustası  Coşkun  Yılmaz  "  Son 
haftalarda  hava  sıcaklığı 
mevsim  normallerinin  oldukça  üzerine  çıktı  buna 
birde  döner  ocağının  sıcaklığı  eklendiği  zaman 
çalışırken  oldukça  zorlanıyoruz.  Bizlerde  sıcaklar¬ 


dan  bunaldığımız  zaman 
bol  bol  su  tüketerek  ve  de 
vantilatörlerin  sayesinde 
serinlemeye  çalışıyoruz. 

Bizim  İşimiz  dışarıdan  bakıldığında  belki 
kolay  görülebilir,  fakat  yaz 
aylarında  belki  de  en  zor 
mesleklerden  biridir  dönercilik.  Neredeyse  35  derecenin  üzerine  varan  sıcak  havada  insanlar  dışarıda  duramazken  bizler 
o  sıcak  havanın  üstüne  döner  ateşinin  dibinde  duruyoruz. 

Her  mesleğin  olduğu 
gibi  döner  ustalığının  da 
dezavantajları  olduğunu 
söyleyen  Yılmaz  "Günlük 
ortalama  sekiz  saat  döner 
ocağı  başında  çalışıyoruz. 
Özellikle  öğle  saatlerinde 
yoğunluk  oldukça  fazla 
olduğundan  buda  bize  daha  çok  sıcaklık  demek.  İşimiz  sıcak  havalarda  gerçekten  çok  zor.  Ama  mesleğimizin  gereği  hem  de 
ekmek  parası  için  çalışmak 
zorunda  olduklarını  söyledi. 


KOD  Adı:  05 


Tartışma  kanlı 
bitti 


İlçe  Emniyet  Müdürlüğümüz  tarafından  ilçe  genelinde  Huzur  İçin  05  adlı 
asayiş  uygulaması  yapıldı. 

Denetimlerde  kontrol 
edilen  bir  araç  trafikten 
men  edilirken,  iki  araca  da 
ceza  uygulandı. 

Emniyet  yetkililerinin 
yaptığı  açıklamada;  "Vatandaşlarımızın  huzuru, 
can  ve  mal  güvenliği  bizler 


için  önemlidir.  Taşova  halkının  huzur  ve  güven  ortamının  sağlanması  amacıyla 
parklar,  kavşak  noktaları, 
kahvehaneler,  araçlar,  internet  kafeler,  il  merkezimizle  koordineli  olarak 
yapılan  bu  uygulamalar  vatandaşlarımızın  huzur  ve 
güveni  için  bu  uygulamalar 
farklı  zaman  ve  aralıkları  ile 
yapılacağı  belirtildi. 


İlçemizde  çıkan  tartışma  sonucu  Hacı  Kara 
(46),  S.  Ş.  (14)  isimli  bir 
çocuk  tarafından  ekmek 
bıçağı  ile  vücudunun  çeşitli  yerlerinden  bıçakla 
yaralandı. 

31  Temmuz  2015  Cuma  günü  saat  11.00  sularında  Çağpar  Caddesin¬ 
de  bir  iş  yerinin  önünde 
meydana  gelen  olayda 
kaldırımları  kan  revan  içerisinde  bırakan  ekmek  bıçağı  ortada  kaldı.  Henüz 
bilinemeyen  bir  sebepten 
çıkan  olayda,  zanlı  suç  aleti  ekmek  bıçağını  bırakarak  olay  yerinden  bir  araçla  uzaklaştı.  Yaralı  şahıs 
Hacı  Kara’nın  ilk  tedavisi 
Taşova  Devlet  hasta¬ 


nesinde  yapılarak  Amasya 
Şerefeddin  Sabuncuoğlu 
Araştırma  Hastanesine 
sevk  edildi. 

Olay  yeri  inceleme  ekibi  incelemelerde  bulunmuş  olup,  zanlı  yakalanarak  gözaltına  alındı.  O- 
layla  ilgili  soruşturma  sü- 


Türkü  Yürekli  Şair 


Anadolu  Imam-Hatip 
Lisesinden  Üniversite 


atağı 


isitm  INCIVJUI  Obunmutt 
1UHIW 


Üniversite  yerleştirme 
sonuçları  belli  olduktan  sonra  okullarımızdan  da  sonuçlar  gelmeye  başladı.  Her  yıl 
gittikçe  hız  kazanan  İlçemiz 
Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi, 
2015  ÖSYS  sonuçlarına  göre 
Üniversiteye  15  öğrenci  yerleştirdi. 

Okul  Müdürü  Ali  Öker 
"2014-2015  öğretim  yılında 
mezun  seviyesinde  olan  33 
öğrencimizden  15'ini  üniversiteye  yerleştirmiş  bulunmaktayız.  Yoğun  bir  eğitim 
öğretim  sezonu  sonunda  el¬ 
de  ettiğimiz  başarıdan  dolayı 
İmam  Hatip  Lisesi  Ailesi  olarak  çok  mutluyuz.  Bu  başarıda  emeği  geçen  tüm  paydaşlarımıza  teşekkürü  bir 
borç  biliriz. 


Öğretim  yılı  içerisinde  açtığımız  destekleme  kurslarının  faydalarını  netice  olarak  almış  bulunuyoruz.  Bunun  yanında  öğrencilerimizin 
kaynak  ihtiyaçlarını  karşılamaya  yardımcı  olan  Taşova 
Belediyesine  de  teşekkür  ederiz. 

Bunun  yanında  öğretim 
yılı  içerisinde  yoğun  bir  YGS 
ve  LYS  çalışmaları  yapılmış, 
bu  çalışmalar  deneme  sınavlarıyla  desteklenmiş,  sınava 
hazırlanan  son  sınıf  öğrencilerine  aile  ziyaretleri  yapılmış,  öğrencilerin  moral  ve 
motivasyonu  üst  düzeyde  tutulmuştur.  Bu  bağlamda  tekrardan  emeği  geçen  tüm  bireylere  şükranlarımızı  sunarız,  "dedi. 


Çakmak  ailesinin 
uzuntulu  gunu 


Aslen  ilçemizin  Karsavul 
köyü,  Zana  mezrası  halkından  Mehmet,  İzzet  (Merhun) 
Necati  Çakmak'ın  anneleri  Azime  Çakmak  (98)  vefat  etti. 

Merhumenin  cenazesi 
29  Temmuz  2015  Perşembe 
günü  Karsavul  köyünde  ikindi  namazına  sonrası  kılınan  cenaze  namazının  ar¬ 


dından  Karsavul  köyü  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi 
ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


(1.  Sayfadan  devam) 


ErzincanlI  Türk  halk 
müziği  sanatçısı  Saliha  Aslan  ilk  albümünde  sekiz  eserine  yer  verdiği,  Gazetemiz  Yazarı  Taşovalı  Şair 
bestekâr  Sami  Aslan'dan; 
İkincisini  çıkaracağı,  Türk 
halk  müziği  albümü  için 
16  eser  aldı. 

İlk  albümünde  olduğu 
gibi,  ikinci  albümünde  de 
Amasya,  Tokat,  Sivas,  Erzincan,  Ege,  İç  Anadolu  ve 
Karadeniz  yöre  türkülerine  yer  veren  başarılı  sanatçı;  Saliha  Aslan,  yoğun 
bir  çalışma  içinde  oldukları 
ikinci  albüm  için,  bu  albüm 
ilk  albümden  daha  güzel  olacak  bunun  için,  çok  de- 

ZAYİİ- 


ğerli  üstadlar,  Rahmi  Aydın  ve  Sami  Aslan  ile  birlikte  sıkı  bir  çalışma  içerisinde  olduklarını  söyledi. 
AmasyalI  Şair  ve  Bestekar 
Sami  Aslan  vesilesi  ile  bir 
çok  Amasya  türküleri  okuduğunu  ve  bu  güzel  eserleri  Amasya  halkıyla 
buluşturabilmek  için  Amasya  sivil  toplum  kuruluşlarının  yapacakları  yayla  etkinliklerine  kendilerini  davet  etmelerinin  gerektiğini  bunun  için  sivil 
toplum  kuruluşlarından 
kendilerinin  davet  beklediklerini  belirtti. 

Taşova  Gazetesi  olarak  bizler  de  her  iki  sanat- 


MFAG  BEKO  marka  200  TR  model  30300393  seri  no.lu  ödeme  kaydedici  cihaz  ruhsatını  kaybettim. 
Hükümsüzdür. 


Fatma  Eraslan 


ZAYİİ- 

MFAG  BEKO  marka  200  TR  model  30300358  seri  no.lu  ödeme  kaydedici  cihaz  ruhsatını  kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Osman  Eraslan 


Efsanevi  Taşova  Lisesi 
ruhunu  canlandırmak  için 
çalışmalara  başlayan  genç, 
dinamik  ve  heyecanlı  ekibimiz  hedefine  2015-2016  sezonunda  da  ulaşmak  için  çok 


çalışacaktır."  Dedi. 

İç  ve  dış  boya  ve  badanasıyla  fiziki  olarak  da  estetik  bir  hale  gelen  okulumuzu  kutluyor,  başarılarının 
devamını  diliyoruz. 


ÖĞRENCİ  Ad  SOYADI 

YERLEŞTİĞİ  ÜNİVERSİTE  ADI 

YER1E>TİĞİ  BÖLÜM 

Fatma  Nur  Akkaya 

19  Mayıt  Üniversitesi 

dr  dm  [fitimi  Ögretımmi* 

Melisa  İram  Soylar 

Hitit  Üniversitesi 

i  Müh* 

Mühimmat  Arif  Kurt 

Gümüyhane  Üniversitesi 

İ  Müh* 

Fatih  Topal 

Dutça  Üniversitesi 

Türk  DA  <te  Edebiyatı 

Bahar  Pamuk 

Kırıkkale  Üniversitesi 

Febefc 

Müge  Nur  Gütel 

Bilim  Üniversitesi  (Burslu) 

Ametnrothone  Hizmet 

Elif  Çakar 

Okan  Üniversitesi! Burslu 

Amttyothone  Mtfmrt 

Zeynep  Ak 

Acıbadem  Ünlversitesi(BursJu) 

Anestezi 

Etgi  Nur  Güngör 

Amasya  Üniversitesi 

laborant  ve  Veteriner  Saflık 

Molika  Şart 

Amasya  Üniversitesi 

Şoyma  Aytag 

Gad  Osman  Pa*a  Üniversitesi 

Adalet 

Ömar  Bolat 

Akdenit  Üniversitesi 

tlektrik 

Vedat  Bolat 

Adıyaman  Üniversitesi 

Büro  Yönetimi 

Ha^im  Tayyar 

Kocaeli  Üniversitesi 

Bartkocıhk  ve  Sigortacılık 

Kübra Tayyar 

On  Sekit  Mart  Üniversitesi 

Mimari  Dekoratif 

Muhemmad  Zlta 

Recep Tayyip  Erdoğan  Üniversitesi 

İnşoat  Tekniiyenhğı 

Sümeyye  Sünnetçi 

Atatürk  Üniversitesi 

Gida  Anoli/i 

Layla  Onay 

Süleyman  Demirel  üniversitesi 

Maliye 

Yahya  Ocak 

Gad  Osman  Pa*a  Üniversitesi 

Büro  YOnetimi 

Tuğça  Yılmaı 

Anadolu  Üniversitesi 

Radyo  TV  Progromcılığı 
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TAŞOVA  HAVADİS 
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5  yaşındaki  çocuk 
kazaen  hayatını  kaybetti 

30  Temmuz  2015 
Perşembe  günü  akşam 
saatlerinde  ilçemize 
bağlı  Karabük  köyü 
yakınlarında  Kasım 
Kaan  G.  isimli  (5)  yaşındaki  çocuk  05  HN 
631  plakalı  traktör  ile 
oynarken  aracın  kısa 
süreli  çalışması  sonucu 
düşerek  tekerin  altında  kaldı. 

5  yaşındaki  çocuk 
,  olay  yerinde  hayatını 
kaybederken,  kazayla 
ilgili  soruşturma  başlatıldı. 


Süper  Lig'de  erkeklerde  2015-2016 
sezonunda  Taşova 
Hentbol  spor  ile  birlikte  13  takım  mücadele  edecek.  Yeni  sezon  12-13  Eylül  2015 
tarihlerinde  oynanacak  ilk  hafta  maçlarıyla 
start  alacak. 

Liglerde  ilk  8  sırayı  alan  takımlar  playoff  a  kalacak,  olup ,  Er¬ 


keklerde  lig  sonuncusu 
doğrudan  küme  düşecek,  9,  10, 11  ve  12.  sıradaki  takımlar  ise 
play-out  maçları  oynayacak.  Play-out'ta 
son  iki  sırayı  alan  ekipler  bir  alt  lige  düşecek. 

Gençlerbirliği'nin 
isim  hakkını  feshetmesi  nedeniyle  bu  sezon  başkent  ekibi  Erkekler  Süper  Lig'de  An¬ 


kara  Hentbol  İhtisas  adıyla  yer  alacak.  Adana 
Çukobirlik  ise  katılım 
koşullarını  yerine  getirmediği  için  Süper 
Lig'de  mücadele  edemeyecek. 

Liglerde  ilk  hafta 
maçlarının  programı 
şöyle: 

Erkekler:  Ankara 
Hentbol  İhtisas-  Antalyaspor, 


Trabzon  Akçaabat 
Tütün-Zağnos, 

Nilüfer  Belediyesi-Büyükşehir  Belediyesi  Ankara, 

Anafen  Koleji- 
Taşova  Hentbol, 

Göztepe-Maliye 
Milli  Piyango, 

Beşiktaş  Mogaz- 
Kayseri  Rainbovv, 

Trabzon  spor 
(Bay) 


Farklı  bir  ses:  “Hayallerimiz 


Var  Bizim” 


Hayallerimiz  Var 
Bizim,  hemşehrimiz 
eski  galerici  esnaflarından  Ahmet  Yükselin  oğlu  eğitimci  yazar  Ferhat  Yükselin 
farklı  bir  konsept  ile  ortaya  çıkardığı  bir  eser. 

Kocaeli  (İzmit) 
Şehit  Ümit  Balkan  İlkokulunda  görev  yapan 
Yüksel;  "Yaratıcı  yazma  teknikleri  eğitimi" 
sonrasında  3.  sınıf  öğrencileri  ile  hazırladığı 
hikâye  ve  resimleri 
"Hayallerimiz  Var  Bizim"  isimli  kitabında 
topladı.  İzmit'te  iki  defa  imza  günü  düzenledi. 

Pera  Kitap  çocuk 
yayınları  arasında 
2015  yılı  Mayıs  ayında 
yayınlanan  eser  14x21 


ebadında  yayınlanmış 
olup,  144  sayfa.  Yazar 
Ferhat  Yüksel;  "Bu  çalışmanın  en  büyük  amacı  geleceğimiz  olan 
çocuklara  kitapları 
sevdirmek  ve  istediklerinde  her  işin  altından  kalkılabileceğini 
göstermekti"  dedi. 

BİYOGRAFİSİ: 

Ferhat  Yüksel; 
1986  yılında  ilçemizde 
doğup,  Dereköy'de 
başlayan  ve  Taşova'da 
devam  eden  ilk,  orta  ve 
lise  öğrenimini  ilçemizde  tamamladı. 2004 
yılında  lisans,  2015  yılında  yüksek  lisans  eğitimini  Bolu  Abant  İzzet  Baysal  Üniversitesinde  tamamladı. 
Çok  sevdiği  öğretmenlik  mesleğine  Düzce- 


Kaynaşlı  ilçesi,  Yeniyurt  köyünde  başladı. 
Burada  3  yıl  öğretmenlik  ve  idarecilik,  iki  yıl 
süreyle  de  Bolu  Behiye 
Baysal  İlkokulunda  görev  yaptı.  Halen  İzmit 
Şehit  Ümit  Balkan  İlkokulunda  görev  yap¬ 


makta  olan  Yüksel, 
2015  yılında  10.  Ulusal 
Eğitim  Yönetimi  Kongresinde  "Öğretmenlerin  Özlük  Haklarına 
Yönelik  Yönetici  Davranışları"  makalesi  yayınlandı. 


Tel:  0558-512  20  60 
Recep  Kaya  Cep:  0555  252  72  59 
Eren  Kaya  Cep:  0559  947  79  09 

TAŞOVA 


08:15  SAMSUN 
10:30  SAMSUN 
14:00  SAMSUN 
15.30  SAMSUN 


09:00  İSTANBUL 
19:30  İSTANBUL 
20:00  İSTANBUL 


Bugün  elektrik 


İlçemizde  4  Ağustos  2015  Salı  günü  elektrik  kesintisi  yapılacağı  bildirildi. 

Yeşilırmak  Elektrik  Dağıtım  (YEDAŞ) 

Taşova  İşletme  Şefi 
Hüseyin  Erel,  yaptığı  açıklamada  elektrik  dağıtım  şebekesinde  bakım  onarım  yapılacağından  dolayı,  Sanayi 
Mahallesinde,  11.00  ile 
12.00  saatleri  arasında 

EY  BE  KÜRT  KARDEŞİM 

(1.  Sayfadan  devam)  J 

Hep  şöyle  düşünmüşüzdür.  Ülkemiz  sınırları  içinde  yaşayan  etnik  grup,  din  ve 
mezheplere  mensup  insanlar  arasında  barış  içinde  yaşamak  konusunda  bir  çatlak  söz 
konusu  değildir. 

1984'den  beri  ülkemizin  kanayan  yarası  adını  ne  diye  tarif  etmemiz  lazım  geldiği 
konusunda  kararsız  kaldığımız  bu  sorunda  20'li  yaşlarda  şehit  olup,  evlerine  ateş  düşen 
bu  milletin  mensuplarından  "Kahrolsun  Kürtler"  gibi  bir  slogan  duymamışızdır.  Hep 
"kahrolsun  pkk"  denmiş,  terör  ve  terörist  lanetlenmiştir. 

Kurulan  bunca  fesat  ve  kışkırtmaya  rağmen  bin  yıllık  bir  beraberliğin  aklıselimi 
içinde  milletimizin  kürt  kardeşleri  ile  düşmanlık  etmeye  yanaşmadığını  görebiliyoruz. 

İşte  o  lokantada  Kürtçe  konuşarak  sohbet  eden  kürt  şoförleri  dinlerken  aklımdan 
şunlar  geçiyordu: 

Ey  be  kürt  kardeşim  !... 

10  asırlık  bir  beraberlikten  beri  etnik  manada  bir  saflaştırma  zihinlerden  geçmiş 
olsaydı  böyle  bir  toplum  projesi  uygulanmış  olsaydı  siz  bu  yurdun  her  köşesinde  böyle 
özgürce  ana  dilinizle  konuşabilir  miydiniz? 

Bu  coğrafya,  birlikte  yaşama  kültürünü  ahlakını  kavramış  BursalI  göçmenin, 
Düzceli  çerkezin;  Arhavili  gürcünün,  TrakyalI  romanın,  Hakkârili  Kürdün,  Şişli  de  oturan 
Ermeni,  Rum,  Yahudi'nin  hep  beraber  eşit  ve  özgür  yaşadığı  topraklardır. 

Hiçbir  Türk  devletine  karşı  etnik  avantaj  kullanmayı  aklından  geçirmem  iştir. 
Devletimizin  de  bunlar  Türk'tür  bunlara  imtiyazlı  muamele  yapalım,  öncelik  tanıyalım 
gibi  bir  tavrı  olmamıştır. 

En  büyük  üzüntümüz  televizyon  ekranlarında  sıkça  dinlediğimiz,  adına  Kürt 
aydını  denen  sahibinin  sesi  Kürt  sözcülerinden;  "Bu  ülke  bizim  yurdumuz,  bu  ülkenin 
insanları  ile  aramızda  güçlü  bir  din  bağı  var,  rejimden  şikâyetçiyiz  ama  bunu  bahane 
ederek  devlete  silah  çekmek  doğru  değildir.  Ortadoğu  coğrafyasında  insan  gibi  yaşama 
hakkına  sahip  olduğumuz  tek  ülke  Türkiye'dir.  Türkiye  zarar  görürse,  biz  de  zarar 
görürüz. 

Bu  ülke  meclisi,  ordusu,  medyası,  eğitimi,  ekonomi  ve  bürokrasisi  ile  varlığımızı 
geliştirebileceğimiz  yegâne  ülke,  yaşananlardan  sadece  biz  Kürtler  değil  herkes 
etkileniyor.  Yanlış  yapıyoruz.  10  asır  beraber  olan  kardeşler  birbirlerine  silah  çekmez" 
sözlerini  duyamadık... 

Evet,  bu  gün  gelinen  nokta  ve  yaşananlar  bize  doğru  şeyler  söyleyin  diyor. 
Kararlılıkla  ifade  edilmeli  ki  devlete  silah  çeken  taraf,  silahı  nza  ile  bırakmadığı  sürece 
devletin  teröristi  caydırma  ve  kamu  otoritesini  kullanma  hakkı  vardır. 

Kürt  meselesi  diye  Türkiye'nin  son  otuz  yılına  karabasan  gibi  çöken  bu  melanet, 
Kürtlerle  Türklerden  başka  herkesin  işine  yanyor.  Otuz  yıldır  analan  ağlatan,  gencecik 
fidanları  kara  toprağa  alan  galibi  olmayan  bu  savaş "  Siyasi  çözüm"  tekerlemeleri  ile 
değil  aklıselim  ve  kardeşlik  duygularıyla  çözüm  bulabilir  diye  düşünenlerdeniz. 

Gelinen  noktada  şunu  anlıyoruz  ki  bu  ülkede  "Kürt  sorunu"  değil,  "Kürtçülük" 
sorunu  vardır.  Barış  süreci  ise  ülkeyi  yönetenler  tarafından  sadece  kendi  siyasi  alanını 
genişletme,  Kürtleri  oyalama  taktiğiyle  işin  içinden  çıkılmaz  bir  hale  getirilerek  bugün  ki 
acı  tablo  yaratılmıştır. 

PKK  terör  sorunu  AKP  hükümetinin  sorunu  değildir.  Ulusal  bir  sorundur.  Devlet 
sorunudur. 

Bu  sorunun  altından  şahsi  gelecek  endişesi,  siyasi  gelecek  endişesi  ile 
kalkamayız.  İktidarı,  muhalefeti  ile  akıl  ve  ileri  görüşlülükle  bir  ve  beraber  olarak 
üstesinden  gelebiliriz. 

Ez  cümle  Türkiye'nin  temelini  birbirleriyle  komşu  olan,  kız  alıp  kız  vererek  akraba 
olan,  arkadaşlık  ilişkileri  olan,  birbirlerinin  kültürlerine  saygılı,  aklı  başında,  iyi  niyetli, 
güzel  yürekli  insanlar  ayakta  tutuyor.  10  asırlık  kardeşliği  can  kıyıcı  bu  kalleşlere 
bozdurmayalım... 

Değerli  insan,  Raşit  Ergün  Hocama  Allah'tan  rahmet,  ailesine  ve  sevenlerine  baş 
sağlığı  diliyorum. 


elektrik  kesintisi  uygu-  Erel,  vatandaşlanacağmı  söyledi.  lara  önlem  almaları  uyarısında  bulundu. 


